
Sittard en Sens.  
Een beroerd weekend voor onze duiven! Een flink aantal is nog onderweg, zeker van de 
dagfondvlucht Sens. Hopelijk komen er nog een aantal na. Vrijwel iedereen is in meer of mindere 
mate verliezer. Toch zijn de uitslagen opgemaakt en zijn er winnaars. Ik begin bij Sittard. Winnaar is 
Henk Bles, die ook plaats 4 pakt. Op 2 Lusanne Stuurman, die pa weer het nakijken geeft! 3 is voor 
Piet Hoekstra, 5 Wiebe Bergsma. Op 6 en 8 Willem Beerda. Willem Wagteveld pakt de 7e plaats.  
Plekje 9 is voor Hatty & Adriaan Roest en 10 Dick de Jong. 50% of meer haalden de dames Lusanne 
Stuurman en Dian de Vries. Ook Harm van de Wal hoort bij dat selecte clubje.  
Op Sens moest de volgende dag worden doorgeklokt om de uitslag compleet te maken. Hier vinden 
we Jelle Stuurman op 1, 2 en 8. Op 3 en 7 Willem Wagteveld. Dan de 4e plaats, die is voor Wietse 
Potijk. 5 en 10 zijn voor Raymond de Vries. De 6e stek is voor Dick de Jong en plaats 9 is voor Willem 
Beerda, die ook uitblinker is met 5 van de 6 in de punten. 50% of meer haalden zoals gezegd Willem 
Beerda en ook Raymond de Vries en Wiebe vd Berg haalden die norm.  
Al met al een weekend dat niet snel vergeten zal worden en dat in een seizoen waarin het allemaal 
toch al niet zo soepeltjes loopt.  
Voor toch een glimlach een verhaaltje uit de oude doos.  
Harrie was gelukkig getrouwd en later leek hij als weduwnaar nog gelukkiger. Hij woonde een straat 
verderop bij ons in Eindhoven en hij had ook duiven. Twee hokjes boven op de schuur van een 
plaatsje, een voor de nestduiven en een voor de jongen. Zo ging dat toen. Zijn ‘Lichtjes’, lichtkrassen 
waren snelle duiven. Punt was dat je ze wel moest pakken, gummi toen nog! Hij zat achter huis te 
wachten op een vuilnisbak en rookte filters hij was nogal zenuwachtig van aard. Aan de hoeveelheid 
peuken kon je zien hoe lang hij al zat te wachten. Op het plaatsje zelf mocht je niet komen, onder de 
hokken mocht wel, niet verder. Kwam er een duif, dan vloog Harrie de trap omhoog en hoorde je 
gestommel en soms het geluid van krakend hout: Harrie zat de duif achterna. Harrie was elk jaar de 
kampioen van het begin van het seizoen. Was het seizoen enkele weken oud, dan stond naast de 
vuilnisbak een vishengel. Dan wisten wij wel hoe laat het was. Duiven houden niet zo van krakend 
hout!  
 
 
 


