14 augustus Zutphen en Burdinne.

’s Morgens eerst de oefenvlucht Zutphen. Een zeer snel verloop. Piet Hoekstra klokte daar de snelste
3. De taarten waren voor — uiteraard — Piet, Willem Wagteveld, Meindert de Jong, Jelle Stuurman en
Hatty & Adriaan Roest.

Dan later op de ochtend Burdinne. Daar maakte Ale vd Wal een geweldige uitslag: 1t/m 6! Op 7
Wiepie & Gerben Wijtsma, 8 Femke Wagteveld, 9 was voor vader Willem en op 10 Cees Jonker.

50% of meer behaalden Ale vd Wal, Willem Wagteveld en Raymond de Vries. Een pittige vliucht,
concoursduur 40 minuten.

’s Avonds was er de jaarlijkse barbecue, zeer geslaagd deze keer met prachtig weer!

Jan woonde in het ‘Labre-huis’, een tehuis voor oudere vrouwen en mannen, die, laat ik het zo
zeggen, niet zo geslaagd waren in het leven. Tegenwoordig wonen ze in begeleid wonen. In de
gemeenschappelijke tuin had hij een hokje duiven. Niet veel, niet veel zakgeld. Hij speelde meestal
slecht, soms een uitschieter in positieve zin. Hij draaide op een oud houten klokje, daar was altijd wat
mee. Dan weer een eind voorlopen, dan weer een eind achter, regelmaat zat er niet in. Teveel
verloop werd niet vergoed. We vonden dat vreemd. De meeste klokken in die tijd hadden een vast
patroon en je kon ze nog bijstellen. Dat hielp bij hem niet. Goed, dan die uitschieters, altijd op de
verdere midfond en dagfond. Nu moet je weten dat we toen, als er flink aantal duiven was, meteen
naar de club/kroeg gingen. Op de vitesse ging dat vlug, verder weg kon het wel eens een uurtje duren
of meer. We vertrouwden hem niet en de klok werd aangeboden aan de klokkencommissie. Daar
vond men een klein gaatje in het voorste glas en een in het binnenste ruitje dat van mica was. Daar
kon een speld door. De handige jongen blokte dan waarschijnlijk voor de thuiskomst de grote wijzer,
zodat de klok flink achter liep. Dan klokken en weer herstellen. Dat herstellen ging alleen als de
vlucht langer open stond dan een uur, immers de grote wijzer moest voorbij komen. Het buitenste
ruitje kon je wel draaien, het binnenste niet. Geconfronteerd met e.e.a. wist Jan van niks en er kon
ook niets bewezen worden. Hij moest 2 nieuwe ruitjes kopen en dat was het.



